
DE BRIEF 

 

  Ik ben kabouter Wiebel en ben morgen 100 jaar. 

Zo spannend, ik kijk er naar uit. 

Voor een kabouter is 100 jaar jong. 

  Ik geef een echt verjaardagsfeest. 

Daar hou ik van. 

Deze nacht is het zover. 

 

  Helpen jullie me mee? 

Zoveel prachtige kinderen. 

 

Neem de kar mee op tocht. 

De kaboutermutsjes kun je volgen. 

Rode mutsjes aan een boom. 

Jullie juf of meester kan vertellen  

uit het houten boek. 

 

Het is een heel avontuur. 

Komaan,  op tocht , het park in. 

 

Nu al bedankt om mij te helpen! 

 

Kabouter Wiebel 


